
Jrg.24-nr 10 

Zondag 3 november 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  drs. Marriëtte Pullen 
lector   Annet de Vries 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Anne-Marie van de Weg 
diaken   Willemien de Mol 
koster  Kees Ippel 
    
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Najaarszendingscollecte KerkInActie Ghana 
2. Dankdagcollecte  
3. Toekomst van de kerk 
 
 

Bij de dienst          Daags na Allerzielen 
Allerheiligen en Allerzielen, oorspronkelijk een katholieke traditie, maar het laatste 
nu ook omarmd in veel Protestantse kerken. Daarnaast – als Halloween – ook als 
seculier feest door de commercie uitgebuit. 
Met Allerheiligen vieren en herdenken onze katholieke en Anglicaanse zusters en 
broeders alle heilig verklaarde vrouwen en mannen uit de geschiedenis die geen 
eigen (naam)dag hebben in de heiligenkalenders. Met Allerzielen worden álle doden 
herdacht. 
In veel landen is het de gewoonte die dag naar het graf van de geliefden te gaan. 
Het graf wordt versierd, de geliefde dode herdacht en een feestmaal genuttigd. 
De ziel, dat onaanwijsbare stukje eigenheid van de mens, dat we niet in het lichaam 
kunnen aanwijzen en niet op een röntgenfoto kunnen zien. En toch herkennen we 
het. Vooral als het er niet meer is. Een lichaam zonder ziel is een dood lichaam, 
weten we. 
Als Christenen geloven we dat juist die unieke eigenheid, die ziel die ons maakt wie 
we zijn, voor altijd bij God bewaart blijft en nooit verloren gaat. 
Jezus benoemt de kostbaarheid van -precies- de ziel in de geschiedenis van Marcus 
8 in het gesprek met zijn leerlingen. Wie wij ten diepste zijn is voor Hem kostbaar. 
Kostbaarder dan alles wat de wereld te bieden heeft. En dat is niet veranderd. 
Daarom is de zorg voor de ziel, die van onszelf, maar zeker ook van de ander, van 
essentieel belang: in de liefde, in de ethiek, in de politiek en in ons geloof. 
Marriëtte Pullen 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied   Psalm 138: 1 
 

Bemoediging en groet en Drempelgebed: 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft;  
Voorganger: De Heer zij met u en met jou. 
Gemeente: Ook met jou is de Heer. 

Amen. 
 

Drempelgebed 
Voorg.:Goede God, ………….. 
………………………wat de volgende stap moet zijn. 
Gem.: Doe ons weer opstaan 
als we gestruikeld of gevallen zijn. 
Geef ons nieuwe moed 
om verder te gaan 
op zoek naar onze bestemming. 
Voorg.: Op zoek naar de vervulling van het verlangen, 
………………………In navolging van Jezus, uw menselijk gezicht. 
Allen: Amen 
 

  - De gemeente gaat zitten – 
 

Zingen   Lied 837: 1, 2 en 4. 
 

Kyriëgebed  Na de woorden ‘bidden wij’, zingen we Lied 367d. 

Glorialied Psalm 138: 2 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 
DE SCHRIFT 
Gebed van de zondag 
 

Eerste Schriftlezing Jesaja 57: 15-19 
Lied hierbij:   Lied 947: 1, 2 en 3 
 

Tweede Schriftlezing:  Marcus 8: 27-38 
Lied hierbij:   Lied 843: 1, 2 en 3 

Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:  Lied 845: 1, 2 en 3 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 



GEBEDEN  EN GAVEN  
Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’  
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 416: 1, 2, 3 en 4  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord:  ‘Amen, Amen, Amen’. 
    

--------------------------------------------------------------------- 
 

Collectedoel diaconie: Najaarszendingscollecte KerkInActie Ghana 
Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana voorgangers 
en jeugdleiders op. Behalve bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, 
evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, 
en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs 
want de meeste volwassenen kunnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school 
niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de 
Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi 
geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in 
contact kan komen met de Bijbelse verhalen. 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 3 nov. 2024 of geef uw bijdrage 
in de collectezakken.   Willemien de Mol,diaken 
 
 
 
 
 
 
 
Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie. 
 
De berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden i.v.m. privacy 
op de website niet vermeld. 
 
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan 
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn hartelijk dank voor de mooie kaart die ik voor mijn 
verjaardag kreeg 
XX 

 
 
Aan de wandel! 
Zondagmiddag 3 november gaan we op stap in de 
 binnenstad. Niet alleen om de benen te strekken en een  
frisse neus te halen maar ook om op een ontspannen manier met elkaar  
in gesprek te raken en de stad met andere ogen te bekijken. We lopen een  
route langs panden die door de katholieke architect Carel Tenenti zijn  
ontworpen of verbouwd. Heb je er ook zin in? We verzamelen bij de  
Wilhelminakerk en vertrekken om 14.00 uur.  
 

Dordtenaar Tenenti (1866-1927) was een telg uit de familie Tenenti, afkomstig uit de 
omgeving van Locarno in het Italiaans sprekende deel van Zwitserland. Al op jonge 
leeftijd profileerde hij zich als bouwkundige-architect en ontwierp in zijn geboortestad 
zestien gebouwen. Daarnaast was hij maatschappelijk actief: hij was onder meer 
betrokken bij Pictura en de Ambachtsschool, commandeur bij de brandweer en 
secretaris van het Comité voor Belgische vluchtelingen.  Peter de Jong 
 



Woensdagmiddagkring 
Kom jij aanstaande woensdag 6 november ook naar de 
studiekring? We zullen samen duiken in het verhaal over Kaïn en 
Abel (Genesis 4). 
Kain en Abel zijn misschien wel de bekendste broers uit de bijbel. 
Het zijn niet bepaald ‘modelbroers’, maar toch zetten ze ons aan 
het denken over wat broederschap en zusterschap betekent. Hun 
verhaal, zo aangrijpend, intrigeert en confronteert. Ga je mee op 
ontdekkingstocht? Wees welkom van 14.00 - 15.30 uur in de 
Wilhelminakerk. Inloop is vanaf 13.45 uur.  Ramon de Bonte 

 
 
Dankdag     6 en 10 november 
Nog even in telegramstijl alle activiteiten rond dankdag op een rij. 
– 6 november 18.00 duurzame maaltijd in de zaal van de Wil. 
– 6 november 19.30 vespers met Evelien Plaisier als voorganger 
– 9 november van 10.00-11.00 fruit, koffie, thee, suiker, koekrepen en ander lekkers 
inleveren in de Wilhelminakerk. 
– 10 november Dankdagdienst. Na afloop mandjes met gaven bezorgen. 
De diakenen 
 
Lezing Leven van genoeg 
Op woensdag 13 november om 20.00 uur is er in de 
Wilhelminakerk een interactieve lezing met als 
thema ‘Leven van genoeg’. 
We kúnnen leven binnen de draagkracht van één 
aardbol. Dat is het uitgangspunt van ‘Leven van 
Genoeg’, een beweging die mensen wil helpen om 
eerlijker en duurzamer te leven.  
Tijdens een bevlogen lezing legt Johan Harms de 
vinger op de zere plek: onze huidige levensstijl put aarde en mens uit. Maar hij zal 
ook laten zien dat het anders kan, hoe je dat praktisch doet en hoe we als 
gemeenschap daar samen stappen in kunnen zetten.  
Laat je inspireren tot een leven van genoeg! 
De toegang is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Leonie van Staveren en Erika Blom 
 
Collecte en koekverkoop op 17 november 

       Het begint een traditie te worden. Als de collecte voor het 
wijkdoel is - dit seizoen voor kwetsbare mensen in Moldavië - 
dan is er na de dienst een tafel met koek, cake en taart. 
Op 17 november voorzichtig aangevuld met andere (niet 
eetbare) producten.  
Om de tafel met lekkers te laten doorbuigen vragen we weer of 
bakkers zich willen aanmelden. Vanaf 3 november ligt er een 
intekenlijst in de hal van de Wilhelminakerk. Ook kunt u zich 
aanmelden per mail.  
We zijn benieuwd welke heerlijkheden nu weer gebakken 
worden.   Annet de Vries-Koppe, diaken 



 
Gemeentebijeenkomst 17/11/24. 
Beste gemeenteleden van en geïnteresseerden 
in de Wilhelminakerk/Petruskapel, 
Elke 4 à 5 jaar stelt de kerkenraad een nieuw 
beleidsplan op om richting te geven aan 
bestuurlijke beslissingen voor die periode. Het is 
hoog tijd dat ook wij weer een nieuw plan 
schrijven, maar dat doen we graag met input 
vanuit de gemeente. 
Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd, wat invloed heeft op het nieuwe 
beleidsplan. Ik noem enkele belangrijke zaken: 

• Na de coronaperiode is langzaamaan het aantal bezoekers van de 

zondagse diensten weer gestegen, de komst van Evelien als eigen 

predikant heeft daar zeker aan bijgedragen. Maar er is ook een grote groep 

die niet meer (met regelmaat) de diensten bezoekt. Het gemiddeld aantal 

bezoekers per zondag is beduidend lager dan enkele jaren geleden. 

• De groep vrijwilligers die actief is binnen onze gemeente is nog altijd groot, 

maar dunt wel uit. Sommigen hebben wel erg veel taken. 

• Vergrijzing gaat onverminderd hard door, ook in onze gemeente. 

• Er zijn nu nauwelijks kinderen meer zijn in de basisschoolleeftijd. Aanwas 

“van onderaf” blijft daardoor uit. Het aantal gezinnen met kinderen is 

sowieso heel klein. 

• En heel praktisch: de lopende personeelskosten groeien, het onderhoud van 

het gebouw kost veel geld – zelfs als je vernieuwingen uitstelt – en de 

inkomsten via VVB (Vaste Vrijwillige Bijdragen) en collectes dalen. 

• Er zijn ook nieuwe initiatieven, zoals de regenboogvieringen en onlangs de 

activiteiten rondom de vredesweek. 

Dit alles vraagt om een herijking van onze plannen op middellange termijn. 
Belangrijke vragen voor deze bijeenkomst zijn: welke keuzes willen we maken voor 
de zondagse diensten, de activiteiten door-de-week en eventueel voor het 
enthousiasmeren van mensen buiten de “harde kern”? 
Op 17 november 2024 bent u van harte welkom in de Wilhelminakerk van 11.30-
13.00 uur om hierover met ons mee te denken. We hopen op een grote opkomst en 
veel input. Het gaat immers over vorm geven aan ons geloof in onze gemeente, 
waar u deel van uitmaakt. 
Jeanette Klop, voorzitter kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kerken in Brabant - de Sint Janskerk in Waalwijk 
Ons derde bezoek aan Brabantse kerken leidt ons dit 
keer naar de Sint-Jan de Doper-kerk in Waalwijk, kortweg 
de Sint Jan. Vanaf de snelweg zie je de koepel al 
uitsteken boven de huizen. 
De kerk is gebouwd tussen 1923 en 1925 naar een 
ontwerp van de architect H.W. Valk uit 's 
Hertogenbosch. Het is een neo-Byzantijnse centraalbouw 
met een achthoekig grondplan. Het ontwerp is een 
samensmelting van het ontwerp van de Hagia Sophia in 
Istanboel en van de San Vitalekerk in het Italiaanse 
Ravenna. 
 

De rondleiding begint om 13.30 uur; ik wil 
om 12.45 uur vertrekken vanaf de 
parkeerplaats aan de Weeskinderendijk. Als 
u op zaterdag 16 november mee wilt, laat 
het me dan even weten. 
Bram Naaktgeboren, 
bereikbaar via contactformulier op 
www.dewilhelminakerk.nl 
 
 
 
 

Bij de dienst in de Petruskapel 
Deze zondag bevindt zich tussen Allerzielen en Dankdag; tussen 
verlies en alles wat we dankbaar ontvangen. Dat tekent de herfst, 
het seizoen van oogst en van bladeren die vallen. Beide brengen 
ons bij het besef dat we het niet zelf in de hand hebben. Dat is 
precies wat zo benadrukt wordt in de lezing over de weg van het 
zaad in Marcus 4: het ontkiemt en groeit vanzelf. Verlies èn dank 

brengen ons bij God, de Schepper van onze wereld en ons leven. 
ds. Evelien Plaisier 
 
 
 
Voedselbank  
In de maand november is het inzamelen van de volgende 
artikelen: Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, 
poedersuiker, rozijnen/krenten. 
 
 
 
 
 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


 
Kerkelijke agenda 
zo 3 november 14 uur vertrek wandeling (zie bericht) Wilhelminakerk 
wo 6 november 14.00 – 15.30 Wilhelminakerk – Woensdagmiddagkring 

 18.00 uur Wilhelminakerk – duurzame maaltijd (aanmelden!) 
                          19.30 uur Wilhelminakerk - vespers  
za 9 november 10-11 uur Wilhelminakerk – inleveren artikelen fruitactie Dankdag 
zo 10 november 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
                                           Petruskapel – ds. Joren IJzerman 
di 12 november 19.30 uur Pauluskerk – ds. Rene van Loon spreekt over zijn boek 
                                                                “Lente in de kerk”  

 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerk. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl   tel.  078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 
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