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Zondag 20 oktober 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is wit 

In deze dienst zal Geert van der Weide gedoopt worden en belijdenis doen 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger   ds. Evelien Plaisier 
lector    Henk Rotteveel 
organist   Hans van de Weg 
ouderling   Jeanette Klop 
diaken    Maartje van der Weide 
koster   Peter de Jong 
piano   Ronald van der Schelde 
blaasinstrumenten Gert van Bemmel 
   Bob van der Weide 
   Lennard Muilwijk 
    
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Kerk In Actie Werelddiaconaat: Indonesië 
2. Jeugd PKN  
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Marianne Heeling 
☺ Crèche  Marian Wibbens 
☺ Tienerdienst Ronald van der Schelde 
 

Bij de dienst 
Vandaag is het feest: we staan allemaal om Geert van der Weide heen, die 
belijdenis doet en gedoopt wordt. Geert is een weg van vertrouwen gegaan. 
En dat vertrouwen staat vandaag centraal. En de vreugde natuurlijk, waarin 
we allemaal meevieren. Met liederen die voor Geert van betekenis zijn.  
ds. Evelien Plaisier 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
Stil gebed 
Aanvangslied   Lied 216 
 
Bemoediging en groet 
 

   - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed   
Glorialied  Lied 975: 1, 2 en 3 
 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing:  Matteüs 14: 22-33 
Lied hierbij:   Opwekking 807 “God van licht” 

   Luisteren en meezingen met: 
   https://www.youtube.com/watch?v=X-9JkKQDopM  

Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:  “Als ik jou bij name roep” (Iona): 1, 2 en 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X-9JkKQDopM


2 Als ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los?  
Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost?  
Hoe je wegen zullen zijn, in de storm, bij zonneschijn,  
zal mijn trouw verankerd zijn in jou en jij in mij?  
 

5 Als U mij bij name roept, om mijn vertrouwen vraagt,  
zal ik volgen in uw spoor, door uw liefde uitgedaagd.  
Ja, met liefde zal ik gaan waar U zelf bent voorgegaan,  
tot ik voluit zal bestaan in U en U in mij! 
 
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 

 
BELIJDENIS EN DOOP 
 
Inleiding, vragen, doopgebed 
Belijdenis: afwending en toewending 
 

Jij die vandaag de doop wilt ontvangen, en u allen, die uw doop wilt gedenken: 
 

Wil je de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen? 
Ja, dat wil ik.  
 

Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? 
Ja, dat wil ik. 
 

Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
Ja, dat wil ik. 
 

Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340b 
 

Doop en handoplegging 
Uitreiking doopkaars, naam wordt in doopboek geschreven 
Geloften 
 
Verwelkoming 
 

V: Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga met  
  hem de weg van het Koninkrijk 
A: Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden 
V:  De vrede van de Heer zij altijd met u 
A: en met uw geest 
V: Brengen wij elkaar de vredegroet 
 
Zingen:  Opwekking 710 “Zegen mij”  
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 



Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
GEBEDEN  EN GAVEN  
Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’  

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied:  “Ga nu heen in vrede” (Evangelische liedbundel 270) 
 

1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
 Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  
 

2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
 wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
 dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
  
Heenzending en zegen met gezongen antwoord: ‘Amen, Amen, Amen’. 



Symbolische schikking bij belijdenis en doop van Geert van der Weide 
De liturgische kleur is wit, het wit van reinheid en van vreugde. 
We zien dan ook voor Geert een witte bloem die opengaat, opgenomen in een 
veelheid van bloemen die onze kerkelijke gemeente symboliseren. Daarin zien 
we bloemen in de kleur rood, de kleur van de Geest die bij Geert zijn 
belijdenis past en samen met het wit, het paars en het groen de liturgische 
kleuren van het kerkelijk jaar weergeven.  Zo verbeelden ze ook de jaren dat 
Geert al in ons midden was in deze kerk, als trouwe partner van Maartje en 
het gezin.  Het handvormige blad in de basis staat voor ontvangen en 
vertrouwen en als symbool voor trouw is klimop aanwezig, vandaag zelfs in 
bloei! En boven alles het beeld van een Bron die ontspringt, zoals zal klinken 
in het lied dat we na de doop zullen zingen. 
 
Collectedoel diaconie: Werelddiaconaat: Vrouwen Papoea Indonesië. 
De lokale kerkgenootschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke 
rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs 
en gezondheidszorg slecht functioneren. Vooral vrouwen nemen sociale en 
pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen voor deze 
taken. Zij kunnen diverse trainingen volgen op het gebied 
van naailes en gezonde voeding. 
Wilt u dit doel steunen maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-Petruskapel  app. of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 20-10-2024 of scan de QR code. 
U kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage 
geven in de collectezakken. Ron Ouwerkerk, diaken 
 
Meeleven  XX onderging begin oktober een hersteloperatie en dat is gelukkig 
allemaal goed gegaan. Inmiddels is ze alweer even thuis en revalideert ze 
stapje voor stapje.  ds. Evelien Plaisier 
 

Elkaar ontmoeten aan de eettafel 
Er hebben zich zo'n 25 personen aangemeld voor het "Elkaar 
ontmoeten aan de eettafel". Het is de bedoeling dat jullie 
onderling contact opnemen en een datum afspreken. Wij 
wensen jullie een gezellige avond met mooie gesprekken! 

Ook zijn we heel benieuwd hoe de avond verlopen is. Laten jullie ons t.z.t. 
weten hoe het geweest is?  Marijke Boesberg en Jenni Stam 
 
Kaarten  Van diverse kanten bereiken ons berichten dat de kaarten met 
felicitatie of bemoedigende groet, die op zondag in Wilhelminakerk 
ondertekend worden niet of met grote vertraging bezorgd worden. We voelen 
ons verantwoordelijk hoewel we hierop geen invloed hebben. 
Mocht het te dol worden, dan nemen we contact op met "tante Pos" 
Annet de Vries-Koppe, diaken 



Kaarten voor Zuid-Afrika 
Vrijdag 25 oktober gaat er weer een delegatie 
vanuit Dordrecht naar onze partnergemeente 
Dordrecht in Zuid-Afrika. Vanuit onze kerk willen 
we als groet weer kaarten meegeven voor de 

beide kerken waar we contact mee hebben, de URC (United Reforming 
Church) en de NG (Nederduits Gereformeerde) kerk, dus zondag 2 extra 
kaarten om uw naam op te zetten. Zeker weten dat het daar gewaardeerd 
wordt!  Annet de Vries en Pleunie de Lint 
 
Gespreksgroep “Vrede op aarde” 
Aanstaande woensdag 23 oktober spreken we verder over het boek “Vrede op 
aarde” van Stefan Paas. We behandelen in één keer een groot gedeelte: 
hoofdstuk 1 t/m 3, de hoofdstukken waarin Paas ingaat op het zogenaamde 
‘piëtistisch bekeringsdrama’. Wie deze hoofdstukken een hele kluif vindt, hoeft 
niet terug te schrikken voor de bijeenkomst; Ieke zorgt zoals altijd voor een 
samenvatting. Ook de 173e aflevering van “de ongelooflijke podcast”kan als 
introductie dienen. We zien elkaar woensdagavond om 19.30 uur in de 
Wilhelminakerk. Tot dan! Ieke van As en ds. Evelien Plaisier 
 
Eetgroep voor alleengaanden 55+ 
Uitnodiging van de Eetgroep alleengaanden 55+ voor de 165e gezamenlijke 
maaltijd die wordt gehouden op donderdag 31 oktober 2024. 
We beginnen om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. 
Opgave uiterlijk maandag 28 oktober vóór 12.00 uur bij Dicky Peters-de Bruyn 
via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
De voorbereidingsgroep “Eetgroep alleengaanden 55+  
Margreet, Maja, Dicky, Anneke van B, Anneke G. 
 
Dankdagmaaltijd en vesper op 6 november 
Op woensdag 6 november wordt een duurzame maaltijd 
geserveerd in de Wilhelminakerk. We beginnen om 
18.00. Aansluitend wordt een vesper gehouden onder 
leiding van onze wijkpredikant dominee Evelien Plaisier. 
Tijdens de maaltijd wisselen we ideeën uit over duurzaam leven zonder elkaar 
de maat te nemen. We vragen een bijdrage in de kosten van de maaltijd. 
Meestal blijft er een flink bedrag over voor ons project. Dit seizoen voor hulp 
aan kwetsbare mensen in Moldavië. 
Van harte welkom geheten door de diaconieën van Grote Kerk en 
Wilhelminakerk. We willen er een traditie van maken dat de maaltijd rond 
Dankdag in de Wilhelminakerk gehouden wordt en de maaltijd in de 40-dagen-
tijd in de Grote Kerk. 
Aanmelden voor de dankdagmaaltijd kan via een intekenlijst in de hal van de 
Wilhelminakerk of via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl. 
Aanmelden kan tot en met 3 november 2024.   Annet de Vries-Koppe, diaken 

http://www.dewilhelminakerk.nl/
http://www.dewilhelminakerk.nl/


Fruitactie dankdag 2024 
Op zaterdag 9 november van 10.00-11.00 
zamelen de diakenen in de Wilhelminakerk 
alle soorten fruit, koekrepen, pakjes drinken, 
koffie, thee, losse suiker en ander heerlijks in 
voor de fruitactie van Dankdag.  
Houdbare gaven kunnen ook op woensdag 6 
november bij de duurzame maaltijd al 
meegebracht worden. 

De gaven worden mooi ingepakt en zondag 10 november (op die dag wordt 
ook de dankdagcollecte gehouden) naar de diverse adressen gebracht. Bij dat 
wegbrengen vragen we uw hulp. Voorin de Wilhelminakerk staan tijdens de 
dienst de bakjes met een adressticker erop. Na de dienst kunt u een bakje 
uitzoeken en meenemen om te bezorgen. 
Ieder jaar zijn de diakenen weer verrast door de overvloed. Dat zal dit jaar niet 
anders zijn.  Annet de Vries-Koppe, diaken  
 
Open Huiskring 
Volgende maand gaat de Open Huiskring weer van start. 
Wij zijn een groep van 30-ers, 40-ers en 50-ers en we zoeken elkaar op voor 
een goed gesprek over het geloof en het leven. De groep 
staat open voor iedereen die zich bij ons aan wil sluiten of af 
en toe eens wil langskomen. We komen bij een van de 
leden thuis voor ontmoeting, inspiratie, discussie en een 
hapje en drankje na afloop. 
Komend seizoen willen we de vrijdag- en zaterdagavonden 
vormgeven aan de hand van het boek ‘Liturgie van het alledaagse’ van Tish 
Warren. Daarnaast is er af en toe een bijeenkomst op zondag na de dienst, 
waarin we lunchen en de dienst nabespreken. 
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 22 november om 20.00 uur. 
Stuur voor meer informatie of aanmelden een mail naar 
openhuiskring@dewilhelminakerk.nl     Mirjam en Erika 
 

Lezing Leven van genoeg 
We kúnnen leven binnen de draagkracht van één 
aardbol. Dat is het uitgangspunt van ‘Leven van 
Genoeg’, een beweging die mensen wil helpen om 
eerlijker en duurzamer te leven.  
Tijdens een bevlogen lezing legt Johan Harms de 
vinger op de zere plek: onze huidige levensstijl put 

aarde en mens uit. Maar hij zal ook laten zien dat het anders kan, hoe je dat 
praktisch doet en hoe we als gemeenschap daar samen stappen in kunnen 
zetten.  
Laat je inspireren tot een leven van genoeg! 
Woensdag 13 november om 20:00 uur in de Wilhelminakerk 

mailto:openhuiskring@dewilhelminakerk.nl


Bij de dienst in de Petruskapel 
In Lucas 18 vertelt Jezus een gelijkenis over een rechter en 
een weduwe. De rechter stoort zich aan God noch gebod en 
heeft lak aan de mensen. De weduwe is beeld van de 
mensen die altijd aan het kortste eind trekken en rechteloos 
gemaakt zijn. Zij is zeer vasthoudend en blijft volhouden in 
haar roep om recht te worden gedaan. Jezus spreekt de 

gelijkenis ‘tot hen’, zijn leerlingen, wij dus. Het gaat over de noodzaak om altijd 
te bidden en niet op te geven. Dat vol te houden kan een worsteling zijn. Zoals 
we horen in Genesis, waar Jakob worstelt met God in het holst van de nacht 
(Genesis 32, 23 – 32). In zijn worsteling komt God zelf dichtbij hem. Dan 
ontwaakt Jakob. Was het alleen maar een droom en blijft hij nu alleen, of…?              
Anneke van Mansum     
 
Voedselbank  
In de maand oktober is het inzamelen van de volgende artikelen: 
Fruit in blik, gedroogde vruchten en noten 
 
Kerkelijke agenda 
ma 21 okt 20.00 uur Werkgroep eredienst, Wilhelminakerk 
di 22 okt 19.15 uur Singelkoor, Wilhelminakerk 
wo 23 oktober 19.30 uur Gespreksgroep “Vrede op aarde”, Wilhelminakerk 
zo  27 oktober 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Marco Visser 
                                        Petruskapel – ds. Hans van der Sterre 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerk. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl   tel.  078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en 

Petruskapel.   In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 
uur) 
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Allerzielen 
Muzikale aandacht voor wie ons ontvielen 
Op zaterdag 2 november 2014 om 17.30 uur geeft Dordtissimo een concert in 
het kader van Allerzielen. 
Het wordt een heel speciaal concert. Over de hele wereld wordt op 
verschillende manieren stil gestaan bij dierbaren die niet meer onder ons zijn. 
Bach-cantate 161 gaat over de dood en de gevoelens die daarbij horen; van 
protest tot gelatenheid, van traan tot troost, van de harde realiteit van de dood 
tot het visioen voorbij de grens van het leven. Naast deze cantate zullen nog 
andere delen uit cantates van Bach klinken en het eerste deel uit psalm 42 
van Mendelssohn. Uiteraard wordt de bijeenkomst geopend met een 
Requiem, van Puccini. 
Eva Trimaille (alt) en Afonso Santos (tenor) zullen de prachtige solostukken 
zingen, het koor is het welbekende Dordtissimo scratch-koor en de muzikale 
begeleiding is in vakkundige handen bij het Dordrechts Kamerorkest. Ries van 
der Zouwen dirigeert. 
Het concert vindt plaats in de Trinitatiskapel. De toegang is gratis; door een 
inzameling bij de uitgang hoopt Dordtissimo de onkosten te dekken. 

 
 
 
 


