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Zondag 23 juni 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

4e zondag na Trinitatis / 1e van de zomer 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  René Wichers 
lector   Vincent van Dorst 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Ronald van der Schelde 
diaken   Annet de Vries 
koster  Gert van Bemmel    
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Kerk-In-Actie Libanon: Training in Thuiszorg 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Anne-Marie van de Weg   
 

Bij de dienst       Wij vieren het in de protestantse kerk vaak niet zo expliciet, maar 
maandag 24 juni is de dag van het geboortefeest van Johannes de Doper. In de 
dienst zullen we lezen uit Jesaja - de profetie over een roepende stem die de tijd van 
troost aankondigt. We lezen ook uit Lucas het lied dat vader Zacharias zingt. In dit 
lied gaat het over het leven met God zonder angst.   Wij gaan het daarover hebben: 
zonder angst met God leven, hoe doen we dat?       René Wichers 
 
 
Toelichting collecte Kerk-in-Actie: Libanon: Training in thuiszorg 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter 
als hun kinderen in het buitenland gaan werken. Kerk in Actie ondersteunt medische 
trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze 
vrijwel direct aan de slag. Dat werkt naar 2 kanten. Ouderen 
zijn geholpen en Libanezen en Syrische vluchtelingen 
vinden hun weg naar bestaanszekerheid door een vaste 
baan.  
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 23 juni 2024. U kunt ook de 
QR-code scannen of uw bijdrage in de collectezak doen. 
Annet de Vries, diaken 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

 

Woord van welkom  

Inleidende orgelspel: Poco Lento - Léon Boëllmann (1862–1897) 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
Stil gebed 
 
Aanvanglied   Lied 65: 1 en 3 
Openingstekst 
 

   - De gemeente gaat zitten – 
 

Toelichting op de dienst 
 

Kyriëgebed   
Glorialied:  Lied 158a   
 
Kindermoment 
Kinderlied   ‘Wij gaan voor even uit elkaar’   
 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
  

DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 

1e schriftlezing  Jesaja 40: 1 - 5 
Lied hierbij:  Lied 439: 2 
 
2e schriftlezing  Lucas 1: 57 - 80 
Lied hierbij:  Lied 439: 3 
 
Uitleg en verkondiging 
Kort orgelspel   
Lied in antwoord:         Lied 800: 4 

 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 903: 1 en 6  
Heenzending en zegen met    Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
    
 

 



Diaconievergadering 19 juni 2024 
-We begonnen met het Bijbelgedeelte uit Handelingen 
6 dat gaat over het bevestigen van diakenen. Al op 9 
en 16 juni aan de orde tijdens de dienst in de 
Wilhelminakerk. Ook kwam in ons gesprek naar voren 
dat de gehele gemeente geroepen is om diaconaal 
werkzaam te zijn. Dat stemt ons optimistisch. Of de 
diakenen nu een oproep doen om fruit te brengen, zegels te sparen, koek te bakken, 
de boodschappenkar te vullen, een project te steunen of paaseitjes te sparen; aan al 
onze oproepen wordt ruimhartig gehoor gegeven. Dat maakt het werk van de 
diakenen nog mooier om te doen. Er is nog plaats voor één diaken om het getal 7 
vol te maken. Voel je welkom en geroepen. De diakenen Willemien, Tini, Ron, 
Maartje, Harm en Annet vertellen graag meer over de taken.  
-We spraken over “de Groene Kerk” Wat het gebouw betreft, zal het -ondanks de 
zonnepanelen en folie achter de radiatoren – niet lukken om dat certificaat met 
bordje op de gevel te verwerven. We zullen onze “energie” vooral stoppen in het 
vergroenen van mensen zoals bij de avonden over duurzaamheid. “God in de 
supermarkt” krijgt een vervolg op 6 november tijdens de sobere maaltijd. 
En 16 november zijn we aanwezig op de klimaatmarkt bij het Yuverta mbo. 
-Op woensdag 18 september hopen we om 15.00 een Avondmaalsviering te 
houden. Nadere informatie volgt. Dat geldt trouwens voor alle in dit stukje 
aangekondigde activiteiten. 
-Het nieuwe spaarproject is in Moldavië. Het gaat om hulp aan kwetsbare ouderen. 
Eerst is op 30 juni nog de afsluiting van het project Ethiopië/Bangladesh met 
koekverkoop na de dienst. Op zondag 1 september start dan het nieuwe project voor 
Moldavië. Toegelicht in WoZ en KoD. 
-De Koffiekan heeft onze aandacht. Hierbij een oproep om als gastvrouw/-heer mee 
te werken op de 3e donderdag van de maand bij de groep die in de zaal van de 
Wilhelminakerk bijeen komt. Indien niemand zich meldt, komt er een einde aan deze 
diaconale activiteit. Van harte welkom! 
-Vergeet niet de petitie te tekenen tegen de voorgestelde afschaffing van de 
belastingaftrek voor giften aan goede doelen. 
-De diaconie heeft voorstellen gedaan voor het collecterooster: Europa Kinderhulp, 
Vrienden van de Patio en de Kledingbank mogen volgens ons niet op het rooster 
ontbreken. 
-De volgende vergadering is op woensdag 25 september. We nodigen u allen van 
harte uit de diakenen aan te spreken als u ideeën voor agendapunten wilt 
aandragen. 
Samen een diaconale gemeente. 
Namens de diakenen, Annet de Vries-Koppe 
 
Bakkers gezocht 
De diaconie wil op zondag 30 juni na afloop van de dienst weer 
iets lekkers bij de koffie verkopen. De opbrengst is bestemd voor 
ons diaconale spaardoel, de Kerk in Actie projecten in Bangladesh 
en Ethiopië en deze spaaractie wordt hiermee afgesloten.  
Wie wil helpen door ook wat lekkers te bakken? 
U kunt zich opgeven door uw naam op het inschrijfformulier bij de ingang te zetten, 
of door een mailtje te sturen via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


Rolstoelduwers gezocht 
Dinsdag 30 juli ligt de Prins Willem-Alexander weer aan de 
Buiten Walevest. Dit schip is onderdeel van het Vakantiebureau. 
Voor deze middag zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die willen 
helpen om met de gasten te wandelen. 
Je kan de leuke plekjes van Dordrecht laten zien of gewoon op 
een terrasje iets drinken met de gast. Vanaf 14.45 ben je welkom bij het schip en 
rond 17.15 uur ben je weer bij het schip terug.  Wie bereid en beschikbaar is om te 
helpen kan zich aanmelden via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
Hartelijk dank namens het vakantiebureau, Ron Ouwerkerk, diaken 
 
Vooraankondiging programma Vredesweek 14 t/m 22 september 
Bij een paar gemeenteleden uit de Wilhelminakerk/Petruskapel ontstond de behoefte 
om invulling te geven aan de Vredesweek. Idee was om te kijken of dit gezamenlijk 
georganiseerd zou kunnen worden met kerken en organisaties uit de binnenstad. 
Met een aantal kerken ( o.m die van de lichtjestocht) en organisaties uit de 
binnenstad hebben we gebrainstormd over activiteiten in de Vredesweek. Daaruit is 
het volgende programma ontstaan:  
Zat. 14/9- Open monumentendag, promotie in de binnenstad. 
Zon.15/9- Dienst in de eigen kerken, in de Wil met accenten uit de Iona community. 
Ma. 16/9- Dialoogtafels en maaltijd in buurthuis De Eendracht. 
Di.   17/9-Geweldloos communiceren, lokatie ws Baptistenkerk. 
Wo 18/9- Inspiratieavond, lokatie Remonstrantse kerk. 
Do 19/9- Community peacemaker teams 
Doopsgezinde kerk, lokatie ws Baptistenkerk. 
Vrij 20/9- Muziekavond in de Wilhelminakerk 
Zat.21/9- Walk of Peace, aansluitend picknick. 
Zo 22/9- Dienst in eigen kerken, voor ons o.m. terugblik op de afgelopen week. 
Natuurlijk volgt veel meer info, we zijn nog volop bezig met de uitwerking van dit 
alles.      Tea Oostenrijk, Sjaak Roos, Rineke Mol  
 
Dat is fleurig   Afgelopen zondag ontving ik de kerkbloemen. Een 
fleurige bos die de kamer in lentestemming brengt. Hartelijk dank 
daarvoor.   Gert van Bemmel 
 

Zondag in de Petruskapel 
In de dienst is er aandacht voor de dynamiek van geven en 
ontvangen. In de Evangelielezing uit Marcus 12 valt licht op een 
vrouw die geeft wat ze heeft. Vanuit m'n werk in een tbs-kliniek laat 
ik licht vallen op hoe tbs'ers kunnen geven. En er valt licht op wat 
literatuur ons geven kan aan de hand van werk van Gerard Reve. 
ds. Marius van der Sar 

 
Voedselbank  
In de maand juni is het inzamelen voor de Kledingbank: 
nieuw ondergoed en sokken/kousen 
 

Kerkelijke agenda 
zo  30 juni 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Theo van Leeuwen 

         Petruskapel – ds. Greetje Arnoldus 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


 
 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    tel. 078-6137925          
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 
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