
Jrg.23-nr 41 

Zondag 2 juni 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

1e zondag na Trinitatis 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  drs. Marriëtte Pullen 
lector   Peter de Jong 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rinald van der Wal 
diaken   Maartje van der Weide 
koster  Anne Idzinga  
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Stichting Present Dordrecht en Papendrecht 
2.  Wijkkas 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Janneke van der Schelde   
☺ Crèche  Floortje en Pippa Jongkind   

  
 

Bij de dienst 
Op deze zondag volgen we het oecumenisch leesrooster, waarin Marcus 2 vanaf 
vers 23 op het programma staat. Jezus die op de Sabbath met zijn leerlingen door 
een korenveld loopt. 
De leerlingen zijn hongerig en plukken wat van de aren. En natuurlijk zijn de 
Farizeeën er als de kippen bij om Hem de wet van Mozes onder de neus te wrijven: 
oogsten op de Sabbath, de heilige dag in het Jodendom, waarop niemand mag 
werken, is streng verboden! Zelfs je personeel en je lastdieren krijgen die dag vrij. 
‘Jezus, je leerlingen gaan hun boekje te buiten! Waarom zeg je daar niets van?’ 
De evangelist Marcus heeft in hoofdstuk twee en drie een aantal conflictsituaties bij 
elkaar gegroepeerd. We lezen hier hoe Jezus lang niet door iedereen als Messias, 
of als rabbi of zelfs maar als wonderdoener werd gezien, maar dat Hij ook een 
bedreiging vormde voor de gevestigde orde en zeker voor het ego en de positie van 
de geestelijk leiders. 
Maar hoe zit dat eigenlijk met die wet van Mozes? En geldt die in deze situatie 
eigenlijk wel? 
Een tipje van de sluier: Jezus gaat terug naar de geest van de wet… 
Marriëtte Pullen 

 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel  
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvanglied   Psalm 81: 1, 4, 8 en 14 
 

Bemoediging en groet 
V: Die wij kennen onder vele namen, 

Wij noemen U Heer, Eeuwige, Geest 
Onnoembaar mysterie. 

G: Wij kennen U in vele gedaanten, 
Schepper, mensenzoon, aanwezige 

V: Wees de grond onder onze voeten, 
De wind die ons voortblaast. 

G: Wees hier aanwezig 
in klank en stilte 
in woorden van vrede. 
Geheim, raak ons aan!  

V: Genade en vrede zij met ons allen. 
G: Amen. 
 

   - De gemeente gaat zitten – 
 

Zingen   Psalm 81: 9 en 12 
 

Kyriegebed  Met na de woorden: ‘Zo bidden wij’:  Lied 367d   
Glorialied   Lied 655: 1, 4 en 5   
 
Kindermoment 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
  

DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 

1e schriftlezing  Exodus 20:  8-11 
Lied hierbij:  Lied 827: 1, 2 en 4 
 
2e schriftlezing  Marcus 2: 23-28 
Lied hierbij:  Lied 718: 1, 2, 3 en 4 
 
Uitleg en verkondiging
Kort orgelspel  
Lied in antwoord:         Lied 843: 1, 2, 3 en 4 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
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GEBEDEN EN GAVEN  
 

Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  Lied 723: 1 en 2  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Toelichting diaconale collecte: Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 
werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in deze plaatsen samen. 
Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en 
voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen 
kerkmuren heen. 
Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er 
bij voorbeeld voor dat het werk niet alleen op de schouders van de diaconie of 
een klein groepje gemeenteleden terechtkomt, maar de gehele gemeente erbij 
wordt betrokken? 
Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Moet je 
het werk niet aan zorgprofessionals overlaten? 
Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden 
en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? Present richt zich voornamelijk op 
praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een 
woning of het opknappen van een tuin. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 2 juni 2024 of door de QR-code te 
scannen. Ook kunt u uw bijdrage geven in de collectezak.   
Annet de Vries-Koppe, diaken 
 
 

Is het u al opgevallen dat er nieuwe toiletbordjes zijn 
geplaatst?  Een nieuw inclusief toiletbordje is niet 
"maar" een bordje. Het staat voor je gezien weten, er 
mogen zijn, je omringd voelen en de kerk als een 
veilige omgeving ervaren.  Als Wilhelminakerk willen 
we zo'n veilige plek zijn, waar iedereen zich thuis mag 
voelen. 

Dank aan de plaatsers, Anneke van Bleek, scriba                                          -3- 



Coördinerend(e) koster(s) gezocht 
Voor de kostersploeg in de Wilhelminakerk zoeken we op korte termijn 
versterking. Anne Idzinga heeft bij ons aangegeven dat hij zijn rol als 
coördinerend koster per 1 juni gaat beëindigen. Voor zijn rol zoeken we een 
vervanger, of wellicht zelfs meerdere vervangers, die allemaal een stukje van 
de taak overnemen. Naar wie zijn we op zoek: 
A. Een centrale rol is weggelegd voor de persoon die kan overleggen met, 

coördineren tussen en leiding kan geven aan de verschillende groepen 
die een bijdrage leveren aan de exploitatie van ons gebouw, te weten: 
o De zondagskosters 
o De door-de week-kosters 
o De evenementenkosters 
o De schoonmaakploeg 
o De keuken- en inkoopploeg 

- En die daarnaast ook aanspreekpunt is voor 
huurders en de intake rond de verhuur coördineert.  

Omdat we er allesbehalve zeker van zijn of er iemand 
gevonden kan worden voor alle taken die tot nu toe bij 
een coördinerend koster samenkomen, willen we ook 
kijken naar de mogelijkheid om deeltaken te beleggen 
bij anderen, daarom zoeken we bijvoorbeeld ook naar: 
B. Iemand die overzicht kan houden over het gebruik 

van de verschillende ruimtes in de kerk. De ruimtes in de kerk (kerkzaal 
en bijzalen) worden gebruikt door verschillende groepen, zowel van 
binnen onze wijkgemeente als ook van ‘buiten’, want we gebruiken ons 
gebouw met meerdere organisaties en er zijn externe huurders. Het is dan 
ook belangrijk dat er iemand is die de afspraken noteert en bekendmaakt 
en weet welke ruimte door wie en wanneer zal worden gebruikt.  

C. Iemand die, min of meer los van de dagelijkse praktijk, kan zorgen voor 
een werkend gebouw, met ondersteuning van de al actieve vrijwilligers. 

D. Ook zoeken we mensen die oproepbaar zijn voor dagelijkse kleine 
klusjes, variërend van afvoer vuil, grote schoonmaak, opvang 
onderhoudstechnici etc. 

E. Evenementenkosters. Zoals zondagskosters bij toerbeurten alles rond de 
zondagse kerkdienst regelen, zijn we ook op zoek naar kosters die tijdens 
een evenement (verhuur voor concert, diploma-uitreiking e.d.) de taken 
van een koster op zich kunnen nemen. 

 
Wat je niet hoeft te doen, want daar zijn andere mensen voor: 

• Bijwonen van vergaderingen 

• Groot onderhoud van het gebouw 

• Zelf kosteren op zondag 

• De financiële administratie voeren 
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Voor de rol van coördinerend koster hebben we een belastingvrije 
vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €2.100 per jaar. Heb je 
belangstelling: Neem dan contact op met: Anne Idzinga, Arend Noordam of 
Rinald van der Wal: per email koster@dewilhelminakerk.nl of via 
contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
Anneke van Bleek, scriba 
 
 
Nacht van de Vluchteling. 
Op zaterdag 15 juni 2024 start om 19.00 een wandeling 
bij de Grote Kerk. Verzamelpunt is bij de Pottenkade/hoek 
Grotekerksbuurt om 19.00.  
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Halverwege is een 
korte (plas)pauze. Na afloop drinken we met elkaar nog 
wat. 
Het is een sponsorloop. Aanmelden kan via 
contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl  
Sponsor worden kan via www.nachtvandevluchteling.nl  De naam is De Nacht 
in Dordrecht 
De directe link is https://www.nachtvandevluchteling.nl/project/de-nacht-in-
dordrecht  
We rekenen op veel deelnemers uit de Wilhelminakerk. 
Annet de Vries   
 
 

Bij de kerkdienst in de Petruskapel 
Op zondag op 2 juni 2024 om 10.00 uur DV hoop ik in de 
Petruskapel te spreken over het thema: ‘Leven met de hemel 
in je hart.’ 
Ik wil dan ons leven op aarde als gelovige vergelijken met 
een tocht naar het aardse huis van God en tegelijk naar het 
hemelse huis van God. Ik doe dat aan de hand van Psalm 84. 

Een Pelgrimslied: reispsalm. Als intro voor de verkondiging neem ik het 
eerste couplet van een gedicht van Greet Brokerhof en ik sluit af met het slot 
van dat gedicht. Het gaat om onze verantwoordelijkheid hier bij onze aardse 
reis. De Here wil ons bij zijn heilswerk inschakelen. We zingen veel over het 
Jeruzalem van nu en straks.  

Gods belofte 
 

Ik heb je nooit Luilekkerland beloofd, 
een plaats van slapen, luieren en eten. 

Ik heb je wel een nieuwe wereld toegezegd, 
maar niet vanzelf – dat lijk je te vergeten. 
Want jij verwijt Mij, dat het zolang duurt. 

                            Maar waar blijf jij? Ik heb jou toch gestuurd?                       -5- 
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Ik heb je nooit een toverstaf beloofd, 
waarmee je alle onrecht kunt voorkomen. 

Ik heb je wel mijn Geest gegeven - weet je wel? 
Mijn kracht om zelf te werken aan je dromen. 

Gebruik die kracht, dan speel je heel wat klaar. 
Je helpt Me toch? Zo maken wij het samen waar. 

ds. W. van Herwijnen. 
 
Voedselbank  
In de maand juni is het inzamelen voor de Kledingbank: 
nieuw ondergoed en sokken/kousen 
  
 
Kerkelijke agenda 
zo  9 juni 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Loes Jansen 

         Petruskapel – pastor Anneke van Mansum 
 
Vakantie 
Van 27 mei tot en met 23 juni heeft ds. Evelien Plaisier vakantie en is 
daardoor niet bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u deze periode contact 
opnemen met de scriba Anneke van Bleek 
 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    tel. 078-6137925          
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en 

Petruskapel.   In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19 uur) 
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